
Kermisochtend in Landhorst   

 
Op maandagmorgen 29 september vierden we in de ontmoetingsruimte de 

Landhorstse kermis met onze senioren.   

   

Deze  gezellige ochtend was druk bezocht door zo’n 34 bezoekers. Om 10.00 

uur stroomden de eerste bezoekers al binnen.   

   

Na ontvangst met koffie/thee en een lekker stukje vlaai, Martin had nog gauw  

wat vlaai bijgehaald omdat de opkomst zo hoog was, was het 

de beurt aan Wiel van Loosbroek om de eerste deuntjes te 

gaan spelen.   

   

Maar door technische problemen kwam er te weinig geluid uit de microfoon. 

Gelukkig was Piet Hendriks er ook en Piet ging gauw naar huis om wat andere  

microfoons te halen.   

Van Piet mocht Wiel de microfoon wel houden. Bedankt Piet !   

   

En ja hoor, nu kon het echt beginnen.    

Ook de deelnemers van slowsport o.l.v. Pieter Jacobs sloten 

gezellig aan.   

Na een aantal deuntjes en verhaaltjes konden we ook nog 

genieten van een advocaatje.   

   

Al met al weer een geslaagde ochtend.   

   

Dank voor de vrijwilligers die alles gladjes lieten verlopen.   

   

Foto’s op de volgende pagina’s.  

  

Kort filmpje op YouTube  

.    

  

  



 

 

 
  

  

  

 

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  


