
Dagje op stap naar de vlindertuin  in Gemert  

 Dinsdag 17 juni zijn we met een groep van 13 personen op bezoek 

geweest bij de vlindertuin. 

Na een mooie fietstocht/autorit  werden we verwelkomt met lekkere  

koffie/thee en een heerlijk stuk vlaai. 

Alvorens  de tuinen en de kas te bezoeken kregen we een introductie 
over het leven van de vlinder. 
Er zijn 2 soorten vlinders , de dagvlinders ( mooie kleuren, goede ogen ) 

en de nachtvlinders ( motten ) met vale kleuren en grote voelsprieten/borstels. 

Er zijn meer nachtvlinders als dagvlinders maar de meeste mensen slapen als zij actief zijn, dus zijn ze onbekend. 
Ze leven 4 tot 6 weken en en in de tijd van rups tot vlinder gebeurt er een ware metarmorfose. 
Van kruipende rups die planten eet veranderd het in een vliegend insect dat met een roltong nectar  
opzuigt. 

                               
 
 
 
Iedere rups heeft een eigen plant waarop hij leeft en alleen die plant kan hem voeding geven. 
Leg je de eitjes van een vlinder op de verkeerde plant dan zal de rups van honger sterven. 
Ook zijn er rupsen die verpoppen in dooie bladeren of in de grond, dus de tip is om niet te veel bladeren enzo op te 
ruimen want je verwijderd daarmee ook veel poppen en vlindereitjes . 
 
 De meeste rupsen veranderen in een pop, maar sommigen hebben nog een extra omhulsel wat cocon genoemd 
word. De cocon maken de rupsen zelf met dunne draadjes. 
De bekendste rups hiervan is de zijderups die vooral in Azie veel word gekweekt voor die productie. 
Om de zijde maximaal te winnen word de pop in de cocon gedood. 
Tegenwoordig is er ook zijde te koop waar de larve mag blijven leven. 
Rupsen en vlinders hebben zich aangepast om maximaal te overleven want ze staan bij heel veel dieren op de 
menukaart. 
Enkele aanpassingen zijn:  grote schijnogen op de vleugels voor afschrikking, felle kleuren zoals geel/rood/zwart dat 
lijkt of ze giftig zijn of schutkleuren bij dichtgevouwen vleugels. 
 

                                
 



Na deze zinvolle les mochten we gaan rondkijken in de vlinderkas  als ook bij de buiten aangelegde paden waar 
talloze bloemen en kruiden worden gekweekt. 
Heel mooi en netjes bijgehouden. 
Tip: zoek je nog planten en/of kruiden, hier heb je veel aanbod. 
 
 

            
 
 

          

  

 

Na de rondwandeling hebben we nog genoten van een drankje en zijn we tevreden richting Landhorst vertrokken. 

 

 

 


